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In doodsangst heb ik tot U gercepen :
“Red, o Heer, mijn ziell”

‘i

Gedenk in uw gebeden de ziel van
Mevrouw

Suzanna, Delphina Rasschaert

geboren te Schellebelle op 3 oktober 1917
en, ongelukkig, om het leven gekomen te

Uitbergen op 26 september 1960.

Zouden wij een oordeel vellen, wij die haar leven
hebben gekend, haar lijden en miserie, haar verstoten-
zijn, haar ziekte, haar vertwijfeling... “"Oordeelt niet
opdat gijzelf niet geoordeeld wordt’. De Heilige
Pastoor van Ars getuigde dat ook de laatste ademtocht,
de laatste levensschreeuw vol kan zijn van hunker naar
God en al wat goed is, vol van lief[de en van berouw.
Dit zij dan onze troost, zodat wij bidden kunnen :

"Gedenk, Heer, de ziel van uw dienares, opdat zij
voor U zou leven; en wil door uw allergrootste
barmhartigheid de zonden uitwissen die zij door
menselijke zwakheid heeft bedreven Door Kristus,
onze Heer'.

O Gij, die mij gekend hebt, verstool mij niet in uw
gedachtenis. Mijn Kindersn, mijn Familieleden, bemint
elkander. Biat voor mij.

O Maria, Moeder van Smarten
spreek voor haar ten beste,







