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Weest bereid, want op het ogenblik dat
gij er het minst aan denkt zal de zoon des
mensen komen.

+ WIL IN UW GEBEDEN HET AAN-
DENKEN BEWAREN VAN

Mijonheer

ADOLF IMPENS

Weduwnaar van Mevrouw
MARIA WALGRAEF

QGeboren te Schellebelle, op 11 cktober 1880
en overleden te Grimbergen, op 4 juli 1865,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

De dood is beter dan een bitter leven, en
de eeuwige rust is beter dan een aanhou-
dende kwijning.

Rusteloze dagen en droevige nachten heb
ik doorgebracht, mijn smart heeft mij ver-
drukt en al mijn ledematen vernietigd.

(Job. VIII, 3)

Wie zal de Heer vragen : waarom handelt
Gij zo ? Kunnen wi de wegen Gods ver-
staan ? Ons leven is in de bhanden van de
Heer, die er over beschikt volgens zijn on-
doordringbare Wijshaid.

Al te plotseling is het leed over ons ge-
komen : in hem is bewaarheid heigeen de
H. man Job zegt: nZie, nu ga ik slapen en
als gij mij morgen zoekt, dan ben ik niet
meern,

Duurbare kinderen, de Heer heefi mij on-
verwachts geroepen : laten wij ons onder-

werpen aan Zijn H. Wil ; een laatste dienst
vraag ik u : weest mij indachtig in uwe
gebeden.

En u, mijn zoon en schoondochter, moet
i¥ van harte bedanken voor de zorgen ge-

durende vele jaren met liefde aan mij be-
steed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

L
(

De Familién IMPENGS,
WALGRAEF,
BAEYENS en
VAN BOVEN,

DANKEN U van huarte voor uw blij-
ken van genegenbeid en kristelijke
deelneming hen betoond in hun diepe
rouw.

Drukk. De Nil, Wichelen.



