Nora Rasschaert

Geboren op 16-08-1943 te Wetteren
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-I.-

Vroom aandenken aan

MEVEOUW
Nora RASSCHAERT

echtgenote van de Heer
Alfons COBBAUT

Geboren te Wetteren op 16 augustus 1943
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Blasius
te Dendermonde op 14 december 1995,

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

De families Rasschaert, Cobbaut, Roels en
Van Malderen,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Waw. Indexen.be

Ons moeder,

Steeds konden wij op haar rekenen.

MNooit zullen we haar vergeten.

Altijd konden wij bij ons moeder terecht

met onze problemen en verdriet.

Steeds wist ze ons te sussen.

Ze leefde voor haar echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen.

Ze heeft hen alles gegeven wat nodig is

in het leven.

Elk uur van haar leven heeft ze met ons gedeeld.
Het is zwaar om dragen en zeer droevig,
afscheid te moeten nemen

van een goede moeder

die ons plots ontrukt werd.

Beste familie en vrienden,

«Afscheid nemen leert men niet, ook ik niet.
Bewaar mijn aandenken en al die mooie
herinneringen in uw hart.

De Heer gaf mij de eeuwige rust»,

Begr. Verheyden, Wetleren, 3691309 Druk Verbaere
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