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Ao indeken be

Geen tekening, geen lichtdrukmaal
Geen beitelwerk van stene,

Tenzij dat beeld in m)

Dat gij gelaten hebt allene. G.G.

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIE-VALERIE RASSCHAERT
weaduwe van de Heer BASIEL PIETERS

geboren te Overmere de 19 de oogst 1898 en haar
tijdelijk leven plots heeft neergelegd in Gods barm-
hartige Liefde om binnen geleid te worden in het
eeuwig Vaderhuis op dinsdag 21 juli 1964.
Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

In stilte zijt gij gestorven moeder, alleen, evenals
de lijdende Christus. Zoals uw leven bescheiden
was, is ook uw dood geweest. De Heer riep u plots
en onverwacht. In Zijn plan moet uw taak volbracht
geweest zijn. Voor ons uw kinderen, laat gij een gro-
te leemte en blijft uw heengaan een pijnlijke erva-
ring. 5ij waart nog zo broodnodig nier nog bij ons.
De spil waart gij vanons familiegeluk. Uw wijs woord,
uw lach, uw vermaning, uw bezorgdheid, het was al-
les om wille van de uwen...

Gij alleen Heer kent het verdriet van ons die nog
overblijven. In Uw alwetendheid kent Gij de bateke-
nis van dit zwaar offer dat gij van ons eist. Wij bui-
gen deemoedig het hoofd, maar vragen U, neem haar
op in uw esuwige vrede.

Valerie was een goed mens, moeder van een groot
en christelijk gezin heeit zij geleefd in werken en ge-
bed, verknocht met het wel en wee van de familie.
Evenals haar Meester ging zij rond al goeddoende
onder de vele vrienden, helpend waar zi) kon. Heel
haar leven was mede-leven met anderen in vreugd en
pijn. Recht door zee en ocnomwonden.

Hoe graag was zij alleen bij de Heer in haar ge-
liefde parochiekerk. Uren heeft zij er doorgebracht
om het huis van God net en proper te houden. Bij
de ouden van dagen was zijeen graaggeziene figuur,
Geen moeite spaarde zij om het gezeilig te maken.-
En toch, boven alles, bescheide. en eenvoudig.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, vroeg
ben ik van u weggegaan bij vader. |k dank u uiterma-
te zeer om uw diepe genegenheid voor mij en u
vooral, lieve dochter Georgette en heel het gezin,
om die schone en onbezorgde cude dag in uw mid-
den. Beste familie, vrienden en kennissen, aan allen
mijn beste dank ik blijf b) u, bij u allen. Bidt voor mij
zoa's ik u heb geleerd. Vaartweal. God zegene u,

1.

Heer en Mevrouw Achiel PIETERS-
DRAPIER,

Heer en Mevrouw Basiel BOONE-PIETERS
en kinderen Walter en Karin,

Heer en Mevrouw Cyriel PIETERS-BOONE
en kinderen Marie-Jeanne, Maria-
Christine, Marina en Jan,

Heer en Mevrouw Hugo PIETERS-PENNING
en kinderen Katty en Peter,

De Familien Rasschaert, Bonne, Pieters, en
Boone,

diep getroffen door de blijken van deelne-
ming in onze droefheid en uw vrome gebe-
den, danken U oprecht.

SINT-MARTINUS LAaTEM




