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We bidden allen samen voor de zielerust van
Hear

Richard FLAMEYN
echigencot van Angéle MIVILLE

geboren te Koekelare op 25 oktober 1906
en er overleden op 29 juli 1981, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

Vaders levenszending is wvolbracht |

Het was een leven wvan hard werken, wveeal
zorgen, pijnlijk lijden... maar allazs was ge-
dragen door de liefde voor zijn schoon gezin.

Hard werken ! jaren lang in de vreemde, met
een stil verlangen naar de lieve thuis. waar
iedereen hem overgelukkig opwachtte.

Veel zorgen : vooral in de bange oorlogsjaren,
niet alleen omdat hij als soldaat moest optrek-
ken, maar vooral die droeve dag, waarop hij
zijn huisje zag instorten onder 't vijandelijk
geschut. Gelukkig dat men in die bange uren
hulp mocht ondervinden van goede, hartelijke
mensen.

Pijnlijk lijden ; dat vroegtijdig een einde stelde
aan zijn rusteloos en werkzaam leven. Zeven-
tien jaren zou hij zijn Goddelijke Meester
volgen op zijn kruisweg. Enkele opflakkeringen
gaven weer hoop op beternis, maar telkens
sloeg de ziekte toe. En hij de stille, zachte
man kende de spreuk: "'Miet klagen maar
dragen en bidden om kracht..'" vooral in de
slapeloze nachten, bevreesd om vrouw en
kinderan te laste te zijm.

En dan kwam de dood als ean bevrijding...
De rustige uitdrukking op zijn gelaat, weer-
spiegelt het eeuwig geluk. dat hij nu geniet
bij zijn God en Schepper.

Geliefde echtgenote, meer dan vwijftig jaren
hebben we samen getracht ons leven mooi wit
e bouwen en daarom hebben we steeds
vreugde en droefheid gedeeld. |k kan u niet
genoeg bedanken om uw trouwe liefde., om uw
jarenlange zorgen en trogst gedurende mijn
ziekte. Mijn grootsie geluk was te mogen
sterven bij u in het vertrouwde huis.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, heb dank woor alles... vooral wvoor
uw steun in mijn laatste levensuren. Draag nu
al uw liefde en zorg, die ge mij betoond hebt
over op uw goede moeder, opdat de scheiding
op aarde voor haar dragelijker zou worden,
God zegene en beware u !

Beste familie en vele vrienden, dank voor uw
genegenheid en medeleven. |k verwacht u allen
in de eeuwige vreugde van het Vaderhuis.

Tol weerziens

Zijn echtgenote, kinderen. kleinkinderen en
achterkleinkind,

De families FLAMEYN, SIMOENS, NIVILLE en
VAMSEVENANT ;

danken U woor de blijken van deelneming
en gebeden.
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