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Blijvende herinnering aan

NOEL FEYS

echtgenoot van Marle-Thérése DEMEIRE

geboren te Bellegem op 20 juli 1934 en godvruchtig

overleden te Kortrijk op 11 oktober 1986, gesterkt
doar het H. Sacrament der zieken,

Mo#él is gestorven in de zomer van zijn leven.
Hij heaft geen herfst gekregen.

De kinderen van zijin kinderen

zijn nooit zijn leven binnengekomen...
Misschien had hij er wel namen aan gegeven
in zijn dromen...

Voor hem geen kindertekeningen voor een opa
die met zijn grote kamion

langs de wegsan rijdt...

Een kamign : dat was zijn leven

tot op het ogenblik dat de ziekie
onverwachts zijn leven op zijn kop keerde...
De dagen waren er om vol te werken. ..

Hij heeft het gedaan jaar na jaar.

En zijn krachten leken zonder ainde.

's Morgens was hij de zon voor

en 's avonds kwam hij haar achterna...

De kabine van zijn kamion

was zijn tweede huis..

Het geld dat hij verdiende

was niet voor hemzell

maar yoor de zijnen thuis...

e stenen van zijn huis :

hij heeft ze allemaal bijeengereden...

Daarom zal zijn huis

voor zijn vrouw en kinderen

een blijvende herinnering zijn

aan alles wat hij voor hen wilde zijn :

een dak boven hun hoofd...

Van de zijnen houden betekende voor hem
voor de zijnen werken...

En misschien is dit ook wal

de meest echte en dagelijkse

vertaling van “liefde ™. .

Zijn dood verandert nu het leven van de zijnen...
Bomen mogen buigen maar niet breken.,.
Mensen mogen - moeten -

vechten met verdriat

en zich dan klein en machteloos weten...
Maar mensen mogen niet verbitterd worden...
Dat is de lange weg

die nu begint._..

God, en Hij alleen,

gaat mee op deze weg. ..

Hij belooft geen rust

maar strijd en zege...

Marie-Therese Demeire,

Eddy Feys,

Ria Feys,

Martha Feys(t)- Duyck,

Elisabeth Demeire(t) - Vandebuerie,

De families Feys, Duyck, Demeire en Vandebueris,
danken alle vrienden en kennissen,
bijzonderlijk de werkmakkers

en de familie Stichelbout,
voor de vele bezoeken en de steun.

Drukkery Martin, Zwevegem









