Edith Raschkowski

Geboren op 20-03-1930 te Ahlen (D)
Overleden op 18-04-1981 te Berlare
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Edith RASCHKOWSKI

echigenote van de heer
Philomin Robert OPDORP

geboren te Ahlen (Duitsland)
op 20 maart 1930
en godvruchtig overleden te Berlare
op 18 april 1981, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der zieken.

«Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,

en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn.s

Met de woorden van dit liedje uit de begra-
fenisliturgie, geven we onze dierbare over-
ledene Edith terug aan haar goede Schepper
en Vader.

God heeft in zijn grote Liefde deze goede
moeder teruggercepen tot het onvergankelijk
geluk van de eesuwige vreugde, waar geen
pijn of leed meer zal aanwezig zijn. Hier op
aarde zijn we immers allen als pelgrims op
weg naar de eeuwige vreugde bij God.

Bij het heengaan wvan deze goede vrouw
maken we het dan even stil in ons. Nu be-
seffen we hoe kwetsbaar en broos een men-
senleven is.

Dankbaar durven we vandaag even terug-
kijken naar dit korte maar toch moole leven.
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Edith was een goede vrouw, een toegewijde
moeder, een liefdevolle echtgenote. Gedu-
rende gans haar leven heeft ze zich naar
best vermogen ingezet voor haar gezin. Geen
zorg of inspanning was haar teveel. Ze heaft
oprecht getracht om wvan haar leven iets
schoon te maken.

Op een leeftild van 50 jaar doet plots de
ziekte en het lijden zijn intrede in het leven
van deze jonge vrouw. In het najaar wvar-
schenen de eerste tekenen wvan ziekte. Na
een kort hoopvol herstel, werd een medisch
ingrijpen toch noodzakelijk. Vanaf dat ogen-
biik begon pas goed de lijdensweg van
Edith. Deze |ijdensweg zou ze samen met de
Heer zelf beé&indigen in de Goede Week, om
sﬁamﬂn met Hem te verrijzen op het feest van
asen.

Zonder klagen heaft ze de pijn en de last
van de laatste maanden met groot geduld
gedragen.

Zoals het lijden van de Heer werd wverzacht
door een Maria Magdalena en een Simon van
Cyrene, zo werd ook haar lijden wverzacht
door een onbeschrijfelijke zorg en toewijdihg
van haar echtgenoot. Gedurende al dere
maanden heeft hi] al het mogelijke gedaan
om haar lijden te verlichten. Hierin werd hij
liefdevol bijgestaan door de dokteres en door
de kinderen.

Aan u allen die ik nu In droefheid achterlaat,
raag nog een woord van dank. Hebt elxander
ief, en wees goed voor elkaar. Nu tot
weerziens.

De families RASCHKOWSKI, OPDORP,
EWERTOWSKI an VAN DEN NEST

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw,










