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Wil wenen om wat ons vreugde bracht,

rmaar danken voor het leven van

Gaby RAMON

9-7-1939  f 15-2-1997

echigenooct van Jeannine Verhaeghe

papa van Katty
opa van Lisg

Papa,

je ging zo plats.
Cnverwacht en heel alleen,
Waarom 7

Ongeloof an onmacht,
We voelen ons 2o leed, 20 raar

Toan Filip ar niet mear was,
orak er letfs in jou.

Je leerde ermee lavean,

earst dag na dog,
Aonvoarden, lukte niat.

Jullie zorgden voor mekaar,
Later maoite @ weer plannen,
Het heell niet mogen gdn.
Wadarom ?

Weer zoveel viagen, en zoveel ongezegd.
Weaear zoveesl stukgeslogen dromen.

En weerl zo0'n grote leegte,

Mama mist jg zc.

Wil missen je.

We missen j& vaeelreggendes biik,

je gevatte opmerkingen, je kitisch cordeal,

Gelukkig resten ons nog vele herinnerngean.
We gaan ze koesteren.

Tot dan,
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