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Wij gedenken in Gods liefde

Mevrouw Anna RAMAEKERS

echtgenote van
De Heer Albert VANDERHAEGEN

lid van de K.A.V. en de bond van de Ge-
pensioneerden.

geboren te Elsloo op 11 augustus 1918
en overleden in het ziekenhuis te Genk
op 16 februari 1982, gesterkt door de
genademiddelen van de H. Kerk.

De dood breekt telkens opnieuw tere
banden, ontneemt ons liefde en gene-
genheid.

Veel te vroeg viel de avond voor haar te
jong leven.

In de diepte van haar ogen, in de scha-
duw van haar ooglijnen, lag nog zoveel
liefde, nog zoveel genegenheid gebor-
gen.

Gij waart moedig in alle omstandighe-
den. Gij toonde sterkte en wilskracht.
Gij waart bezorgd om ons welzijn. Gij
stelde uw hart openvoor al onze noden.
Bij U was er altijd een stil begrijpen.

Dank voor alles dierbare echtgenote,
beminde moeder, bomma-lief. Hoe
waart gij bezig, hoe leefde gij naar het
komend kommuniefeest toe, 't eerste
van uw kleinkinderen ?

Voortaan leeft gij in onze herinnering.
Onze liefde zal door uw plots heengaan
niet verzwakken. De binding met U wil-
len wij niet missen. Uw beeld en uw
FD;S zal ons bijblijven als een pand van
iefde.

Heer, neem haar op in de volheid van
uw Leven omdat zij altijd zo zachtmoe-
dig voor ons was.

De familie A. Vanderhaegen - Ramae-
kers dankt U oprecht voor uw betuigd
meeleven.

Alg. Begr. Leenders-Vanheusden Tal, 011/764115
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