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Een mooi gezin Herfstwee

i - Er is het kraken dorre tak
Rechtvaardig is van een
Een onverwachte tegenslag Een gouden blad strijit neer
Een onrechtmatigheid Een dikke griize mist die zakt
Jaren vieugeliam Over d'aarde in zijn kleurensfeer
5:1 mg Een zonnepriemke wriemelt door het woud
g;z En plakt wat licht op ‘t mos
R fnaloon Daar figt wat zon zo mooi als goud
En flikkert verder door het bos
+ Een koele wind die zucht zo eindloos droef
En rukt en snakt aan 't domre loof
Vioom aandenian aan Ze spelen hun laatste dwarreltroef
En vallen dan zo zacht, zo zacht, waar
BE HEXR 't laatste leven dooft,
Omer RAES
- Omer.
echtgenoot van Mevrouw Lucienne D’'HAESE.
Geboren te Erembodegem op 8 mei 1925
en godvruchtig overleden te Aalst De families RAES, D'HAESE,
in het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis VAN DER NIEPEN en
op 28 november 1997, VAN DER CAMMEN,
gesterkt door de sacramenten der zieken. danken U voor de blijken van deelneming

Aannemer Openbare Werken.
Ers-voorzitter S.K. Terjoden.
Lid van de Kristelijke Bond

der Gepensioneerden. Begr. D Ras, Aslst, Tel. 053/80.08.08
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