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Dankbaar om walt zij voor ons geweest s,
gedenken wi|

MODESTA LAROCK
echigenote van wijlen CAMIEL DEGRYSE

geboren te Koekelare op 22 navember 1907 en
overleden te Moere op 15 september 1987,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Zacht en vredig is moeder van ons heengegaan. ..
Z0 eenvoudig lijk ze heeft geleefd. Haar handen, die
zoveel hebben gewerkt, liggen roerloos en haar
ogen, die de laatste dagen ons zo dankbaar en te-
vreden aankeken, zijn nu voor goed gesloten

Zij heeft haar opdracht vervuld : zij is echtgenote en
moeder geweest, zi] heeft gearbeid, geleden en ge-
beden. Kort na de tweede wereldoorlog kwam ze
met vader in de smidse op de Moerdijk. Daar heeft
ze hard gewerkt als een trouwe huishoudster,
steeds bezorgd om het welzijn van man en kinderen
en dat in een tijd, waar weelde en rijkdom ver te zoe-
ken waren.

Veel heeft moeder geleden. Te vroeqg werd haar
goede echtgenoot ten grave gedragen. Sukkelend
met haar eigen zwakke gezondheid, vond zij gebor-
genheid en hulp in het huis van een geliefde doch-
ter. waar zij zeventien schone jaren gekend heefl.
Meer dan eens stond Modesta oog in oog met de
dood. Telkens weer een opflakkering, die moed en
vreugde bracht bij haar dierbare kinderen, tot die
dag dat ouderdom en ziekte haar voor goed neer-
legden op haar lijdensbed. Maar liefde kent geen

grenzen en de lieve zieke werd thuis verzorgd op
een bewonderenswaardige manier en dat maan-
denlang. Hoe gelukkig was ze met de bezoekjes van
haar kinderen en kleinkinderen ! Moeder kon niet
meer met woorden bedanken, maar de taal van haar
ogen, van haar ghmlach, sprak boekdelen.

Haar lijden droeq zij steeds als een vrome vrouw, in
navolging van haar gekruisigde Meester, die haar
regelmatig bezocht en sterkte in de thuiscommunie,
Ze was overiuigd dat haar kruisweg zou uitmonden
in de heerlijke vernjzenis

Zo was haar leven, zo ook was haar sterven. .. een-
voudig en schoon !

Goede God,

moge onze moeder, verost van het aardse lijden,
samen met vader. voor eeuwig gelukkig zijn in de
vreugde van uw vaderhuis en ons nabij blijven. En
wij, die onze levensweqg vervolgen : kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen, nemen biddend
afscheid van u, moeder, enleggen u dankbaar terug
in de handen van Hem, van wie wij u gekregen heb-
ben. Laat ons een schakel zijn, met u en vader ver-
bonden, een schakel die nooit verbroken wordt.

Goede moeder, rust in vrede bij de Heer !
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