Lodewijk Marie Marcel Langbeen

Geboren op 30-03-1914 te Hingene-Eikevliet
Overleden op 21-02-2002 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Mifn raak is af. mifn werk volbrachs.
Mijn levensavond neigt ten nachr,

Tk zal mer blij wverlangen,

mifn loom wit Gods hand ontangen,

Cruido Gezelle

Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Lodewijk Marie Marcel LANGBEEN

wednwnaar van Joanna Augusta ERMENS

Creboren te Hingene-Eikevliet op 30 maart 1914
en godvruchiig overleden in het A Z. Sint-Blasius
te Dendermonde op 21 februan 2002,

Voor ww genegenheid en gebed danken u de families
LANGBEEN, ERMENS, DE BUYSER en ERMENS.

Vader, peter,

De krokussen staan in bloei, de lente is in "t verschiet...

Met zoals de boeren stilaan hun akkers klaarmaken

voor de grote cogst, zo heb jij je de afgelopen maanden

ook voorbereid voor de lastse grote reis.

Stap voor stap heb je naor deze dag wepeleefd,

het moment waarop je veel van jouw geliefden zou weerzien.

Mooit zullen wij vergeten hoe je ot op het laatste moment vol
enthousiasme en interesse sprak over grode historische gebeurtenissen,
Over siromeen én rivieren, over politiek en actualiteit

Bij TV-kwissen snoepte jij het juiste antwoord net voor onzc neus weg.

Maar bovenal was je een natuurmens. Yol bewondering kon je om je
heenkijken noor de pracht van de notuur, de blawwe lucht,

de proene weiden, de geplocgde akkers, het grociende groan,

dat alles boeide je zo. Je leefde echi mee met de noatuur.

Hoe grang ook was je in 't gezelschap van je familie, van je voienden,
van je buren. Je hield ro van een habbelte,
Van de kleine alledangse dingen kon je intens genieten

Als een dief in de nacht, zo is ze gekomen, de dood. Je hebt ons
stillegges verlaten, onaangekondigd, Zoals je leefde, ben je heengegaan,
Eenvoudig, rechtschapen, eerbaar in je gedrag. Nooit ten laste willen
zijn van de ander en met alles tevreden, zelfs als de Heer u roept.

Mu dit schone leven begindigd is, bidden wiy
"Heer, neem Yader op in Uw ecuwige vreugde™,
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