Rachel Lammens

Geboren op 04-06-1925 te Zonnebeke
Overleden op 03-02-2014 te Vlierzele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Gesternt door mocis harinnedingen
NEemen we frewig maar dankbaar afschedd van

T Als Tk esrder go dan il .
Fuil dan nict,
Want Ik 2al alfijd bl je zin.
As je rme mist, fuister mijn naam

/ LC/Z ; En ik zal er dan  voor [& zijn.
& € LME)?MF Dok ol zic jo me nigt

In j& hart zal ik altijd blijven bestadn

Weduwe van Alberl De Meyer. In je gedachten zal ik blijven leven

Geboren te Zonnegem op 4 juni 1925 2n wggh‘;iﬁfﬁ*\lﬁ;%g:'

thuis overleden te Viierzele oo 3 fetruari 2014, want we ziin voor alfid samen
; , l¢ zal ap je wachben tot dat j[ij komt
r 4
Gezitet met de H, Olie. Tot die fiid , hull maar niet
” Als e me mist, fluister mijn noam
De families en ik zal bij je zijn,

Larmmens, De Meyer Hofman en Vandeputte
danken o van harte om uw bliken van wiendschap en
gernsgennaid fjdens haar lavan an om uw madealevean

et hun verdriet bij haar heengaan.
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