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Vertrouw op de Heer
Hij zal U leiden op uw weg.

Met het teken van het geloof
is van ons weggegaan
naar het eeuwig leven.
MEVROUW

DELPHINA DE MOL

echtgerote van do heer FRANS BAEYENS

Geboren te Erpe op 11 november 1901
en schielijk overleden te Serskamp op 29
oktober 1942, voorzien van het H. Oliesel in
extremis er begenadigd met de Apostolische

zegen.

Zorgzaam, werkzaam, en vol ijver was zij in
alles, zoals Martha in het evangeiie.

Diepgelovig nazr de oude en beproefde vor-
men van vroegar, met mced en uithoudings-
vermogaen de dingen rondom haar leidend en
slurend tol in haar hoge ouderdom.

En toch wcelde zij de ouderdom en haar
krachten slopen...

"Men is maar zo oud als men wil..." zel ze,
maar zij voelde toch dat het niet meer ging.
Bewonderenswaardig was zij voor velen die
haar werkkracht kenden.

Zij heeft het brood niet in ledigheid gegeten.

Nu zal men besl aanvoelen welke leemte er
ligt in haar heengaan.

God was de grole drijfveer van haar christe-
lijk bestaan.

Dierbare echtgenool, dank wvoor uw steun
en hulp in mijr leven.

Dierbaia kinderen en kleinkinderen, denkq
veel na cver alles wat ik u voorleefde en
meedeelde; de tijd zal eraan ontdoen wat
minder, en aanvullen wat meer waardevol was.
Rijp worden vergt tijd, ook voor ons zelf.

Dank voor uw zo langdurige bijstand en zor-
gen.

De families :
DE MOL, BAEYENS,
LAMAGIE en VAN DEN ABEELE

danken voor uw gebed,

Begrat., Cl. Van Bever ‘Netteren
t Rozenland




