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* Zalig de mens die Zjin God heeff erkend
in zin dheren. Ziin veiden, zifn blauwes luchien !
Zalig de mens die zin weg heel! verkend
in oogsten en plukiken der viuchten. *
a.s,

Gedenk in uw gebed de ziel van
MEVROUW

Anna DE MIL

weduwe van de heer
Honoré Gustaaf COPPENS

Geboren te Aalter op 3 novermnber 1823 en
plots overleden te Aaigem op 31 augustus 1992,
gesterkt door de laatste H.H Sakramenten,

God, die wij als Kristenen, een Vader mogen noemen,
kent het uur van afscheid, tot terugkeer naar U.

Samen met haar lieve kinderen, weet U ook, wat
Anna voor haar gezin "GEDAAN EN GELATEN
HEEFT". In de zekerheid dat God haar nabij was,
heeft zij haar best gedaan om |eder naar best
vermogen ter wille te zijn.
Zoals ieder mensenleven was ook haar leven niet
volmaakt. Daarom dragen wij het offer op ... daarem
bidden wij hoopvo! : vul aan Heer, wat aan haar leven
als "GOEDE MOEDER" mocht ontbreken. Vergeet
haar waar zij faalde.
Niemand dacht haar zo viug heengaan. Anna heeft
de goede strijd gestreden; want zij hield zo van haar
kinderen en kleinkinderen. Zij sprak zo veel over haar
lieve man, 10 jaar geleden gestorven.
Lieve kinderen, lieve vrienden : gedenk al het goede
dat ik voor U heb gedaan. Lieve kieinkinderen : denk
aan al het goede dat ik voor U droomde.
Zonemean wij afscheid van een "INGOEDE MOEDER",
een Moeder die wij, als gelovenden, in ons gebed
"DANKEND" gedenken.

as.

De families DE MIL, COPPENS, VAN HECKE en
TEMMERMAN
danken u voor uw gebed
en uw medeleven,

Bege. VAR DER HEYDEN, Erpa-Mers Druk- FANT, Bursx



