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Geboren op 04-02-1927 te Berlare
Overleden op 31-05-2000 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

“Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten der herinnering ...

is verwijlen bij een brok leven

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, en stilstaan op de pieken
hem zal God zijn vriendschap en liefde geven. van pijn en vreugd ...
) afscheid nemen is met dankbare handen
Na een heft{tmll }cven weemoedig meedragen
rust nu voor altijd bij de Heer al wat waarde is om niet te vergeten ..."
Mevrouw Adela GYSENS i Brmymincis
Weduwe van de Heer Remi DE PAUW. Beste Adela, lieve tante,
. Je hebt een schoon leven achter de rug,
Geboren te Berlare op 4 februari 1927 zeer verdienstelijk bij God en bij de mensen,
en godvruchtig overleden in het Rusthuis op het laatst, ook zeer zwaar.
De Vliet te Zele op 31 mei 2000 je bleef echter moedig, je bleef sterk,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk Je bleef dankbaar voor elke lieve attentic
Lid van de Bond van Gepensioneerden. God, wij zijn U dankbaar voor deze vrou,

help ons te leven zoals zij:
even gelovig, even dienstbaar,
even dankbaar, even goed voor elkaar.

Adela, rust nu uit in Gods vrede,

de familie dankt U tat weerziens in de hemel.
voor U'w meeleven en gebed.
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