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Bemind door God en door de menschen, zal zijn
aandenken in zegen zijn. (ECCL. X1V, L.)
v BID VOOR DE ZIEL vaN MITNHEER

AMANDUS MAES

WEDUWENAAR VAN MEVROUW
Maria CHrisTINA VAN RuYTEGHEM
(izhoren te Overmeire den 3 Octobher 1847 en aldaar
overled®h den 13 Maart 1931, -
Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.
Vereerd met de Herinneringsmedalie 187071,

Het was een sterke en oprechte ziel... nooit heeft
men uit ziin mond gehoord dan woorden van kloek-
moedigheid, blijmoedigheid, openhartigheid en waar-
heid 1... {H. HIER.)

De man wiens afsterven we betreuren was 'n op-
rechte overtuigde christen die waarlijk zijn geloof
beleefde ! Getuige daarvan hoe hij dagelijks, niette-
genstaande 'n zeer gevorderden ouderdom, er toch
aan hield om tegenwoordig te zijn in de eerste Mis !...
(Getuige daarvan de vele bedevaarten naar Maria's
heiligdom die hij uren verre, niettegenstaande "de
groote vermoelenissen, toch zon gaarne te voet onder-
nam, tot vOOr enkele jaren nog uit liefd=2 tot zija
nemelische Moeder... GUetnige daarvan die laatste
woorden van den man : Jezus, Maria, Jozef,. .- toch .
z00 vol helde nitgesproken.

Nooit hebben we 'n man gekend, die hlijmoediger
loor het leven ging en zooveel vrienden telde... die
mmer zoo tevraden was met den H. Wil van God...

Dierbare Kinderen, wat kan men toch gelukkig zijn,
p aarde reeds, als men oprecht leeft voor en van en
doosziin H. Geluof. En Zeggen dat het slechts onbe-
duidende voorsmaak is van. wat ons staat te wachten
in den Hemel, waar 1k uw komst nu voorbereid, Hebt
dank voor uw goede zorgen 4 ;
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