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Sterven is eenvoudig. 't Is slechts de overgang
naar beter en onvergankelijk leven.

1.

Gedenk in uw oebaden de ziel van

MEWVROLIW

Jeanne YPERMAN

Echigonole van de Heer Emiel YAN DOOREN
Geboren e Diksmuide op 16 januarl 719712
en godvruchtig overleden te St-Antonius-Zoerse!
{A.Z. St-Jozet) op Paaszaterdag 6 apr! 1235
Gesterkt door de H.H. Sacramenten

Heer, geef haar de esuwige rust en dat het esu-
wig licht haar verschijne. Zo bidden wij door de
verdiensten van Christus Onze Heer. Jaren tellen
niel bij God, dat ondervinden wij voortdurend. En
droevig is het iemand te verliezen die ons 2o dier-
baar was, een zo moedige vrouw, vol levensvreug-
de en werklust.

't 1s droevig, vooral voor haar echtgenoot, voor
zoveel dierbaren dig haar betreuren en wiens trots
en vreugde zij terecht was.

Zo is nu eenmaal het leven. Wij zijn niet eens
zeker van de dag van morgen, en al wat we heb-
ben en zijn is een geschenk van Gods goedheid.

We mogen dan ook eenvoudig geloven dat de
goede God, ook bij de zwaarste beproevingen,
het opperbest mel ons voorheeft, al begrijpen wij
erniets van. Dat is het mysterie van lijden en dood,

rmaar ook van verrijizenis en leven zonder einde,
langs de weqg die Christus zelf is voorgegaan.

Wijn geliefde echtgenoot, zoon en schoondoch-
ter, lieve kleinkinderen, vol droefheid heb ik U ach-
tergelaten, doch ik blijf met U verenigd bij de
Heer. Troost U voor altijd bij die gedachte.

Mijn dierbare schocnbroers en schoonzusters,
familieleden en vrienden, ik dank U voor uw goed-
heid. Blijft mij thans ook gedenken in uw gebe-
den.

e Heer Emiel VAN DOCOREN

Dokter en Mevrouw
Jacques en Wivine VAN DOOREN-MULLEMAN

De families YPERMAN, VAN DOOREN,
HUYGEBAERT en YAN PELT

danken U voor uw godvruchtige gebeden
en blijken van christelijke deelneming
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