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Gelovig sterven iz op het woord van Jezus
de hoop verwisselen met de zekerheid
dat God liefde |s.

.r

Dit aandenken nodigt U wit te bidden voor
de heer

Jozef Ludovicus KESTELEYN
echtgenoot van mevrouw Romanie DE BACKER

geboran te Zele op B okicher 1913 en overleden te
Lanaken op 12 aprl 1988,
gestarkt door de Heilige Olie “'in axtremis’’

Cudstrijder - Krijgsgevangene 1940-'45,

Lid van N.S.B. Afdeling Zele.

Bestuurslid van het "Schurend Scharnierke”.
Bestuurslid van de St Jozefsgilde,

Ex-bestuurslid van de B.G.J.G.

Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

Stil en ingetogen penselen wij mat woorden het leven
van vader, nu hij voor ons de ogen sloot om te ontwa-
ken in het licht wan Gods oneindigheid.

Gisteren deed het ons zo'n harde gijn... je gouden hart
dat ieder mens tot vriend maakte viel shil in een zee van

annw. indeken be

vreedzaamheid. Je viugge werkzame handen die altic
bezig waren liggen nu roeroos gevouwen, met bloemen
omkranst, het gebedssnoer van Maria omkiemd.

Vandaag weven wij in tere draden van ons gemoed de

lange reis der herinnering... uiterdij bescheiden en toch

fier: geen zweem van wvalse franjes maar sen innerlixe

.ilzlqgal die doorklonk in jouw prachtige stem opgewekt en
B

Je wilde nist opvallend leven maar in volgehouden ijwar

vOoar jouw mooi gezine.. negen maal twea kinderen die

jouw gelovige rchting als wegwizer meskregen... 27

kleinkinderen, bloemen op jouw levensboom

Je had de mensen en de dingen... en God lief. Je op-

geruimde ogen spraken van eerlijkheid. van levenskunst

an blije goedheid. Je wist wat waarde had in hat levan,,

j& hebt jouw idaaal beleefd volgehouden tot het allerlaat-

ste moment. Wanneer ook jouw leven, lijden werd en de

lichaamsmotor harde tekens gaf, wou je blijven leven

om te geven... zon uitdalen aan wie lange schaduw zag.

Je slaapt nu zo vredig.

Morgen moeten wij verder leven met een leemia in ons

leven, een lege stosl in het vadedik huis van de Dan

nentaan, met het gemis van iemand die ons dierbaar

was,

Wij bidden U God,

laat vader nu zien wat hij in geloof mat Uw genade

heaft mogen zaaien.

Wij vertrouwean, Haer, Schepper van alle leven,

dat wi] hem zullen weaerzien in Lw land aan de overkant,

God laat hem bij U zingen het vredeslied, het Ave Maria

an alle andere melodissn,

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons

Oprachte dank aan allan die meebidden an de rouw
helpen dragen namens

da families KESTELEYMN, DE BACKER, DE VYLDER en
DE KIMPE,

Begrafenissen Tackasrt-De Wilde, Zee
Drukkeri] De Bruyne pvba, Zels



