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Geboren op 24-01-1897 te Zele

Overleden op 18-08-1967 te Gent
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Dit einde is het becin van een nleuw leven,
het echte leven bij God.

e
Dit weze een vroom aandenken
en ¢en nllnnﬂiﬂing‘ tot g‘el:ler.l voor Mevrouw

Delphina, Maria JACOBS
weduwe van den heer
Cyriel, Constant VAN DE WILLE

geboren te Zale, de 24 januart 1897, en averleden
in het Academlsch ziskenhuis te Gent, de 18
augustus 1947,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.
Lid van de hﬂi‘l_d__‘?__ﬂ}'_l de gepensionneerden,

Ze beleeide hoar geloof in stille eenvoud. Ze
ging naar de kerk en bad haar dagelijkse gebe-
den. Ze leefde met vertrouwen op de Heer, die
haarnechtans geen beproevingen spaarde. Maar -
zo vinden we In het evangelle - Jezus ging juist
de mensen opzoeken, die het meest zijn hulp no-
dig hadden. Zo iz Hij deze vrouw tegemoetgeko-
men met de troost van zi'n eeuwig geluk, na een
kortstondige ziekte. Daarom treuren wi] niet,
maar loven en danken wl| de Vader, die dsor onze
Heer, Jezus Christus. ons het leven niet ontneemt
maar het verandert In een nleuw leven wvan vol-
maakt geluk.

Beste broers en zusters, en beste kinderen,
hebt dank voor uw gebeden bij mijn afscheld van
deze wereld. Beste familie en buren. ik danku

voor uw zorgen gedurende de lactste dagen. Ik
bid voor u bij God.

Moge de Heer met barmhartigheid neerzien
op zijn dienares en haar deelachilg maken aan
rijn verlossingsgenade.

Voor Uw blijken van genegenheid

en Uw vrome gebeden, danken U:
De families JACOBS,

VAN DE WILLE,

DE TAEY en
VAN ROY.
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