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= Grooler lietde heell niemand dan hij die zijn leven geelt. »

BID VOOR + DE ZIEL
van Mijnheer

Albert-Gustaaf Van Wesemael

INGENIEUR DER BURGERLIJKE GENIE
zoon van Mijnheer en Meavrouw

Camiel en Marie Wierinck

geboren ta Overmere 12 April 1914 en overleden
in krijgsgevangenschap te Reichenbach Obarlausiiz
(Duitschland) 23 Oogst 1940,

* Da zon i3 ondargegaan toan hat nog dag was *
zoo klaagde Jeremias, zoo klagen wi met hem over °
de dood van onzen diepbetreurden Alberi. ‘t Keon
zoo'n heerlijke dag worden, want vol belofte was de
dageraad. Als 'n reus stond hij klaar tor zijn levens-
taok. Zijn plannen waren gemaakt. ingenieus en
kundig ineen gestoken. ‘n Waar geluk erover te den-
ken en te droomen. Wat zou het heerlijk geweest zijn
die dageraad des levens te zien opgaan naar den
gloel van den middag. noar de weelde van 'n
moofen zachten avond | Maar heerlijker nog, dit le-
ven te mogen helpen en steunen, er den vollen bloai
en wijding te mogen aan geven ... Maar plots sloeg
de dood er op neer. Da zon verdween en "t was nacht,
vol mysterie en pijn. Gebroken lag het al....

God, Gif die hem ons gaf, hebt Hem ons ontno-
men. Uw Wil is ons heilig, want hi] zelf, om wien wij
lijden, schreef het ons 1e betrouwen op U. We wae-
pen en klagen, maar onze wil brengt onderworpen
en met lisfde het offer. Hij heeft zijn plicht gedaan
tot het ulterste, Hij was U getrouw. Het troost ons en
we geven U ons lljden en kruis opdat het hem zalig
Weza. »

Duurbare jongen, beste broer, teergeliside; da
liefde die ons bond zal ook de dood nist breken. We
hll}vun hopen dat we alkaar sens bij God, waar geen
geluksdroomen meer verljdeld worden. terugvinden.

H. Hart van Jezus, wees hem genadig.
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