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Geloofd zij Jezus Christus.

1.
BID VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER

OMER WORME
ZOON van wijlen

Kamiel en Lucie TANGHE,

geboren te QOostende den 8 December 1912
en overleden te Brugge den 20 November 1937.

~ Zalig zij die hunne tegenheden met geduld verdragen.
want na de beproeving zullen zij de kroon des levens
ontvangen. Jac. L.

Dat zijne plaats heden in het heilige Sion zij,.. dat de
engelen hem geleiden ten paradijze, en dat de martelaren
hem ontvangen in 't hemelsche Jerusalem.

Of. der overl.

Gebroken bloem. gevallen in de volle levenslente...
Wie hadt het ooit gedacht !!

Zonder mededoogen heeft een onverbiddelijke kwaal
hem op het werk verrast... hij streed en leed met liefde.
Hij had een blijde toekomst gedroomd... zijn hoop was
schoon... de vervulling nochtans was niet voor deze

De groote Meester van het leven vroeg zijn offers...
hij wist het en zweeg... hij bad en offerd’ het : Uw wil
geschiede.

Hij ontving O. L. Heer voor 't laatst, dankte. bad
zijn Rozenkrans. den duurbaren lijdensvriend, en terwijl
zijn geliefden hem omringden kwam Maria. de Moeder
der moederloozen, hem halen... 't was 'n Zaterdag, haar

dag.

.%nrtwt! dierbare broeder en zuster, ik ga heen waar
Vader en Moeder zijn voorgegaan. Hebt dank voor uw
liefde en zorgen. U vooral, lieve zuster, die als een moe-
der waart voor mij, vergelde God, Vergeten wij elkander
nooit.

~ Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.












