Leopold Zyde

Geboren op 27-05-1907 te Poperinge

Overleden op 08-05-1950 te Oostkerke- Diksmuide
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~ Wij aanbidden U Christus en loven U, omdat Gij
door uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.  3j. a. t. 1

s
Gedenken we in onze H. Misoffers, gebeden en beproe-
vingen, nu vooral gedurende de Mariamaand de ziel van

LEOPOLD ZYDE

echtgenoot van MARIA DECAESTECKER

geboren te Poperinge, de 27e Mei 1907 en schielijk
overleden te Qostkerke-Diksmuide, de 8¢ Mei 1950,
gesterkt door het H. Oliesel.

Hij was een trouw echtgenoot, steeds bezorgd om de
zijnen, Met een hartstochtelijke liefde heeft hij zijn kin-
deren lief gehad.

. Dag in. dag uit, heeft hij met veel zorg en genegen-
heid voor zijn huisgezin gewerkt. Hij was ook een eer-
lijk arbeider in de dienst van zijn goede meester,

In de bloei van het leven heeft de Heer hem gercepen.
De wegen van God zijn niet de onze, maar toch weten
we dat alles liefde is wat uit Gods handen komt.

Dierbare ECHTGENOTE, KINDERS en BLOED-
VERWANTEN, hebt dank voor uw onverpoosde
zorgen en voortdurende genegenheid. Moge de Heer
U sterken in deze dagen van zware beproeving. De
kristelijke opvoeding van onze kleinen blijve uw
hoogste bekommernis.

Gedenkt me in uw gebeden, ik ook vergeet U niet,

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. 6-500d. a. t.
H. Hart van Jezus. ik betrouwop U. 300 d. a. t.
Jezus, Maria. Jozef. 7 ].a.t.

Maria. Moesder der wezen, bid voorons, 300d.a.t.
Akten van Geloof. Hoop. Liefdé en Berouw.






