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"leder afscheid is de geboorte
van een hermnenng”.
5. Dali)

Met liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

MEVROUW
YVONA MARIA YDENS

echtgenote van de heer
Achiel Bosman

geboren te Berlare cp 25 juni 1926
en er in familiekring overleden
op B december 1996,
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

lTerwijl de kerstrozen de advent kleuren, heb jj van ons
afschedd genomen. De herfst van 1996 zal voor altid in cns
hart gegrift staan

Moeder was een werkzame en toegewijde vrouw, sleeds
bekommerd om het welzijn van ons allemaal. Jarenlang is
Zi) dag na dag met vader de baan opgegaan. Zij had een
goed woordje over voor 'edaerean en zij deelde de zorg van
vale anderen. Jij leefde mee metvreugde en leed van tam
lie. vrienden en buren.

Na de plotse dood van haar vader, nam ze samen met haar
echigenoot de zorg voor haar moeder op zich.

Intense vreugde beleefde zij aan haar kmderen, kleink nde-
ren en achterklennkind. Ze was er fier op en hield zielsveel
van hen. Tol de laatsle dag bleet zi om hen bekommerd.
Onnoemeljk groot echter was het verdriel om het verlies
van haar dochter Francine. Ze kon niet begrijpen waarom
Zoiets moest gebeauren, Steeds weaar zei ze dat ze liever in
haar plaats was gegaan. Maar ondanks alles putte ze inspi-
rate en kracht uit haar diep geloof.

Goruime tijd reeds voelden we aan dat hel met moeders
gezondheid niel goed ging. Ondanks de pin die ze leed. liet
zij de mped niet zakken

In de nazomer nam haar leven dan een wending : ze kon
niet meer fielsen en nog maar moeiljk gaan, ze werd aan
haar zete! gekluisterd. Al die tiig kon moeder rekenen op de
steun en lefdevolle zorgen van vader, kingaran en keinkin-
doran an op da nulp van vrienden en buren. leder bezookje
WS voor haar een hart onder de riem. Hoawal 76 hat steeds
moeiljker kreeg. bleet moeder hopen en plannen maken
v0Oor volgende zomer. velgend jaar... Het mocht niet meer
21jn....

Zondag voelde zij dat het einde naderde : ze nam afscheid
van ‘iegerean. Diezelfde avond nog is zi) ingeslapen omringd
door haar gelisiden

Yvonne, Moeder. Meter,

We nadden j& zo graag nog wat in ons midden gehad. We
zullen je nooit vergeten: dai kunnen we met | we 7ouden
het onszelf nooit vargaven.

Voor je aanwezigheld.

e woord van begrip,

je blijken van genegenheid en je slil gebed
dankt! de famhe L) van harte.

Begral. Vaerman-Sale, Borlare  Tal {062) 42 30 14
Druk. E. De Veirman, Berlara













