Maria De Pagpe

Geboren op 04-06-1903 te Wichelen
Overleden op 03-06-1989 te Aalst
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Ik ben de Verrijzenis en het leven.

.r

aandenken aan
mevrouw

Maria De Paepe

weduwe van de heer René De Brucker

Geboren te Wichelen op 4 juni 1903
en naar het eeuwig leven overgegaan
in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Aalst
op 3 juni 1989.

Gesterkt door het H. Sakrament der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen

de familes; De Paepe, De Brucker,
De Mey en Van Leuven

danken U voor deelname in de rouw
en de gebeden

www. indeken be

Haar leven, met wat zij heeft gedaan, met
wat zij heeft gezegd. met alles wat aan haar
persoon verbonden was. haar eigen plaats
in de leefkamer. dit alles zal in ons geheu-
gen blijvend geprent staan.

Zovele zaken de ons omringen.
zullen blijvende getuigen zi)n van haar aan-
wezigheid onder ons. Zjj zullen steeds de
een of de andere gebeurtenis verhalen van
moeder die samen met vader, kinderen
heeft grootgebracht. De kinderen zien huwen
en de blijdschap heeft mogen ervaren bij de
geboorte van kieinkinderen en achterkiein-
kinderen. Van moeder die tevens het over-
lydenvan een zoon en van haar man moest
doormaken.

Zijis nu terug verenigd met vader en
haar zoon, en zif mag, na een lange levens-
loop, de rust genieten en de eeuwige vrede
waartoe wi| allen geroepen zijn.

Moge zij de vreugde ervaren van de
thuiskomst in het Vaderhuis.

Begr. L Hoels Rombaut. Margote 71, Wichelen
diuk brabo  wichelen



