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Alleen geloof en kristelijke hoop kunnen
weerstaan aan het ondraaglijke van zijn plots
heengaan, want. . . "Ik geloof in het eeuwig
ieven’,

1.

Gedenk in Uw gebed de onsterfelijke zlel
van
DE HEER

Marcel, Jozef
DE PAEPE

echtgenoot van mevrouw
Estella, Agnes SORGELOOS

geboren te Denderhoutem op 8 december 1932
en or door een smartelijx ongeval uit ons mid-
den weggeruk!t op 13 juli 1973, gesterkt door
het H Sakrament in extremis.

Het droevige nieuws van zijn plotse en
wreda dood verwekie sen algemong verslagen-
heid en een innige deaineming. Geen won-
der : onze diarbare overledene was een voor-
beeld!g en toegeregen echigenool, een stille
gewetensvolle vader, steeds bezorgd om het
welzijn van do zijnen. Hij was minzaam, zachi,
eenvoudig, st tevreden, waarlijk een ka-

om ieders genegenheid te winnen,

Heer God, voor wie allen leven ook al zijn
ze geslorven, EI; hebt eenmaal de lijdens-
kelk azn U niet laten voorbijgaan, masr ons

de woorden voorgebeden die alle mensalilke
zielepijn overwinnen : 'Vader, nigt mijn wil,
maar de Uwe geschiede' ; Leer ons bij deze
harde beproeving Uw woorden nastamelen,
opdat wij zouden berusten in Uw wil.

Beminde echtgenote, wilj begrepen elkaar
Zo goed, Heb dank voor al uw genegenheid.
Ik bid voor u om hulp en troost om u nu en
in het verdere laven te steunan en te helpen
in de opvoeding van onze gelieide kindertjes.

Dierbare verwanten en vrienden, vaarwel.
Gedenk mij in uw gebaden en mnFe het besef
dat onze scheiding slechts tijdelijk is, voor
u een steun zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
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Voor Uw blijken van deelneming danken U :
De families DE PAEPE, SORGELOOS,
SORGELOOS, MEGANCK.
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