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Vroom aandenken aan
DE HEER

Andre CAELENBERGHE

Echtgencot van
Mevrouw Henriette KYNDT

Geboren te Zedelgem op 26 november 1823
en godvruchtig overleden te Torhout in de
klinigk Sint-Rembert op 3 oktober 1987, ge-
sterkt door de H. Sakramenten van de
zieken en het H. Oliesel.

Rustend nijveraar )
Lid van diverse schuttersverenigingen
Lid van C.AR.M.

Mevrouw Henriette KYNDT zijn echtgenote ;
Heer en Mevrouw Johny en MNadine
TEERLINCK - CAELENBERGHE
Heer en Mevrouw Johan en Katrien
VAMNSTECHELMAN - CAELENBERGHE
Zijn kinderen ;

Jongeheer Tom VANSTECHELMAN
Jongeheer Lode VANSTECHELMARN

zijn kleinkinderen ;
De families CAELENBERGHE - MAES -
K¥MNDT - DEVELTER danken U voor de
blijken van medeleven en gebed,

Rouwleiding YANROOSE, Zedelgem
Druk. MOEYAERT, Zedelgem

Al te vroegtijdig is deze dierbare Overledens
uit dit leven weggerukt, weggercofd uit de
lisfde wvan zijn Echigenote, Kinderen en
Klginkinderen. Geen kracht of wetenschap
of zorg wvan toegewijde mensen is in staat
van iemand het ogenblik af te wenden, waar-
op de dood toeslaat.

Ancré was een eerlijk, goed en rechtgeaard
mens ; op hkem en op zijn weoord kon men
vartrouwen. Met de inzet van al zijn krach-
ten heett hij eerlijk en onvermoeibaar ge-
tracht het bestie te bewerken voor zijn dier-
baran : zijn echtgeneote, zijn kinderen en
kleinkinderen. Hij was een goede en hefde-
volle schtgenoot en wvader. In de omgang
met zijn medemens was hij eerlijk en op-
recht, zoals hij ook eerlijk en oprecht siond
tegenaover de Heer als een overtuigd en ge-
lovig mens.

Fioe pijnlijk dit afscheid ook is, toch moe-
ten wij ook de Heer danken voor deze mens
die ons dierbaar was , voor alles wat hij
voor ons is geweest en heeft gedaan ; voor
alles wat hij moedig heeft gedragen in zijn
leven en zijn lijden ; wvoor alles waardoor
hij voor ons een mens s geworden om van
te houden.

Geliefde Echtgenote, Kinderen, Kleinkinde-
ren, U alien dank ik woor alle genegenheid
en liefde die U mij hebt toegedragen. Laten
wij met elkaar in de Heer en in ons gebed
varanigd hlijven. God zegene en heware LU,
Familieleden en Vrienden, waartwel en bidt
voar mij.




