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Blijvend aandenken aan Mevrouw
Romanie BEUSELINCK

Echtgenote van de Heer
Charles JILRSSENS

Geboren te Sint-Andrics op 3 februari 1905
en godvruchtig overleden te Brugge in het
AZ. Sint-Jan op 7 september 1988,
gesterkt door de sakramenten van

de zieken.

De Heer Charles Herssens

De Heer en Mevrouw Francois en Denise
Peuternan - Herssens

De Heer en Mevrouw Marcel en Jenny
Flokman - Herssens

De Heer en Mevrouw Leon en Francoise
Mus - Herssens

De Heer en Mevrouw Wilfried en Georgetre
Kaspers - Herssens

haar kleinkinderen cn achterkleinkinderen

De families Beuselinck, Herssens, Brutin,
Hinneba en Ramon

danken U voor uw gebed en de blijken
van deelneming.

Begraf.ond. - cerm. L. Debackere, 35.18.59

. Een eerlijk mens te zijn in deze wereld,
betekend één uit duizenden te zijn"
W. Shakespeare.

Rommetje was een sprekend wvoorbeeld
voor deze spreuk. Een eerhijk en goed
mens, één uit duizenden... Haar leven liep
met over rozen: mocilijke kinderjaren,
oorlogsjaren, nektes, zelfs in haar oude
dag werd ze niet van zorgen gespaard.
Nochtans was ze een gelukkig mens. Haar
geluk bestond uit: haar man, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Steeds keek ze uit naar een bezoek... Liefst
wilde zij iedereen altijd om zich heen!
Wij horcn haar nog zeggen: ,_ga je al
weg? Wanneer kom je weer?”

Jaren en jaren stond z1j klaar voor ieder-
één tot.. stilletjesaan, druppeltje voor
druppeltje, het levenssap en de levensmoed
verdween,

Nu 1s alles voorbij: geen pijn meer, geen
zorgen meer voor Rommetje.

Maar wij, wij moeten afscheid nemen.
Afscheid van een lief, eenvoudig, bezorgd
mensje, tevreden met een bezoek, cen
woord, een glimlach... Een moedertje
voor icdereen.

Liecve memé, je blijft in ons hart. Maak
Je niet ongerust: wij] zorgen voor pepé!
Wij hebben echter één vraag:
»Waarom ga je nu al weg?”



