Jerdme Geeraert

Geboren op 07-10-1904 te Diksmuide
Overleden op 14-08-1993 te Woumen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

+ Tot vroom aandenken aan

De Heer

Jerome GEERAERT

echtgenoot van Mevrouw Maria DEKEYSER

Geboren te Diksmuide op 7 cktober 1904 en
overleden te Woumen op 14 augustus 1993
gesterkt met de laatste Heilige Sacramenten.

Gepensioneerd bediende van de Krediatbank.

Jerdbme is oud geworden, wat hij met zijn wankele
gezondheid normaal niet mocht verwachten.

Al viug werd hij geconfronteerd me! de oorlog: als
viuchteling werd hij opgevoed in de kolonie 'Les Grandes
Dalles' aan de Normandische kust, door de zusters van
Deftinge en onder leiding van deken Desaegher.

Deze periode heeft bljvend prent geslagen in zijn leven,
want hij was er veel ziek en werd op een bepaald
ogenblix opgegeven.

Wanneer het corlogsgeweld geluwd was en Diksmuide
begon te herademen, werd deken Vandenabeele in het
huis Geeraert in de liturgische gewaden gestoken voor
ziin aanstelling in de voorlopige kerk of barak.

Jerdme werkie vanaf zijn 15e jaar bij de RTT maar
schakelde al vlug over naar de Kredietbank voor de rest
van zijn locpbaan; men noemde hem: Jerdme van de
Kredietbank.

Twee van zijn broers trokken naar de missies met de
paters van Scheut. Jerdme en Maria hadden een geluk-
kig huwelijk en een talrijk gezin: acht kinderen van wie
Lieve twee jaar geleden stierf op de leeftijd van 57 jaar.
Voor hun kinderen hebben Jerbmae en Maria alles gecaan:
ze mochien allen studeren en moesten een goede,
christelijke opvoeding krijgen. Het was een hele op-
dracht, maar Jerdme verloor er zijn goede humeur niet
bij: hij speeide toneel in Scerpdeure en later bij de derde
leeftijd: van de bejaarden voor de bejaarden,

Met een zwaar hart veriiet hij zijn geliefde Diksmuide
voor het rusthuis van Woumen, nu 5 jaar geleden; hij was
52 jaar gehuwd met Maria.

Heel zijn leven was christelijk geinspireerd; eens op rust
werd hij een frouw misdienaar in de Sint-Niklaaskerk. Hij
is zachtjes in de Heer ontslapen.

Vader, dank LJ voor uw lichtend voorbeaid en uw onver-
draten inzet, voor uw humer en uw wijsheid en vooral
voor uw grote liefde. Moeder is als een engelbewaarder
bij U gebleven tot het lastste ogenblik. We vertrouwen U
nu toe aan de goedheid van de Heer ze!f. Rust in vrede.

De families GEERAERT-VANHOUTTE-DEKEYSER-
VANDENBERGHE danken U voor uw blijken van op-
rechte deelneming.
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