Joanna Feytens

Geboren op 28-01-1912 te Sint-Gillis-Dendermonde
Overleden op 06-03-1996 te Dendermonde
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Moeder zijn

1s geven:

in vreugde en pijn
voor anderen
even.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

JOANNA FEYTENS

weduwe van Victor BUYDTS

Geboren te S5t.Gillis-Dendermonde

op 28 januari 1912 en godvruchug
overleden te Dendermonde op 6 maart 1996.
Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden.
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Wij zijn diep bedroefd om het afscheid van
ons ma, ons kleine Met of ons Metteke, zoals
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen
haar noemden.

Na een leven vol zorg voor haar gezin en Voor
Annemie, haar kleindochter, was zij in ons
leven de vredige vrouw die moedig en gelaten
de last aanvaardde van haar zwakker wordende
gezondheid.

Tijdens haar laatste levensjaar, dat ze moest
doorbrengen in het Rust- en Verzorgings-
tehuis, kwam geen enkele keer een klacht over
haar lippen. Zij was er gelukkig en heeft er in
volle besef genoten van de goede zorgen die
haar daar werden gegeven. Daarvoor een
hartelijke dank aan het personeel van het
R.V.T., ze waren toch zo begaan met
Jeanneke.

Ma, ik zal niet meer elke avond naar je toe
kunnen komen, ik zal je missen.

Rust in vrede en tot ziens...

De families FEYTENS, BUYDTS,
BAUWENS en DE DECKER danken U
voor uw aanwezigheid en medeleven

Rouwcentrum R. Van Damme - Depdermonde
Tel, 052 -21 4934



