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Geboren op 19-03-1913 te Uitbergen
Overleden op 13-08-1970 te Zele
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WIS INdEKEN

De mensenzoon komt op een uur waarop
gij het niet verwacht. {evangelie)

+

Tot de vreugde van het Vaderhuis
is teruggekeerd de ziel van

de Heer

ACHIEL DE ROUCK

echtgenoot van Mevrouw

IVONNE VAN DE WINCKEL

geboren te Uitberges, d= 19 maart 1913, & schielyjk
overieden te Zele, de 13 augustus 1970,
Gezolfd met de H. Olie der zieken in extremis.

Lid van verschillende gedvruchtige genootschappen

it plots heengaan van vader heeft ons allen
mel droetheid geslagen. Alleen het geloc! in
Jezus’ woord " [k ben de Verrijzenis en het Leven,
geeft ons hoop en vertrouwen vandaag.

Vader was eens een sterke man, diz woekerde
met zijn krachten voor zijn gezin. Zijn engeschre-
ven leuze was: mijn gezln voér alles Hij had
echter teveel van zichzelt gevraagd, Sinds jaren
was hif nog een krakende wagen. Alle werk werd
hem ontzegd en dat deed hem ongetwijield het

meest pijn. Hij ging op in het welnige dat hem

werd loegestaon : het volgen van het sportgebeu-
ren en het spel met de dulven.

Een bezoek deed hem onelndig gencegen en
er gingen weinig dagen voorbh zonder dot iemand

Ewam, want Achiel kon met ledereen cver
de baan.

)=

Als een diep-kristelijk man wou hij thuis elke
hoogdag meeviersn door biecht en kommunte.

Dierbare echtgenote, dank voor al wat ge
deedt voor mi]. Met u was mijn lot draaglijk.
Dierbare kinderen, blijit van vader houden, dle u
ook nimmer vergeet. Dierbare zuster, broers,
familie en vrienden, wij hopen op een eeuwig sa-
menzijn In de hemel.

H. Maria, ten hemel cpgenomen, bid voor ons,

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wij danken U daarveor van harte.
de families DE ROUCK, VAN DE WINCKEL,
VAN DE WIELE. DE RIJCKE.
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