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l Goede en getrouwe dienaar, treed in de vreugde
—emme  ¥an uwen Heer. (H. Office)

Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

Jean Ballman
echtgenoot van Mevrouw

Aomna VAN HEE

geboren te Overmere. d+ 1 november 1889, en er godvruch-
tig overleden, op 19 juli 1956,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,
en de Pauselijke zegen.
Hij was lid van de bond van het H. Hart.

van de CnnFn:r:i{: Wan jl'l':t ]‘]- Sa:rament en dE H. BEI]}ETE-
Oud - Strijder 1914 -1918. — Rustend Veldwachter.
Vercerd met de burgerlijke medaille 2e en le klas. de
zilveren medaille der orde van Leopold II, het Qorlogskruis,
de OQverwinningasmedaille en Herinneringsmedaille van de
corlog 1914-1918, en e Herinneringsmzdaille van de Re-
gering van Z. M. Leopoald II.

Een sterk kristelijk geleof, diepe waarheidszin, kinder-
liike ecnvﬂnd. gad[znstigheid z'p:nder weerga zijn 1|;we|¢ van
de gozde eigenschappzn die van hem een mooi en edel mens
maakten.

Gebroken in de blosi nog van het leven, nu een welver-
diende rust kon aanvangen, trof hem de ziekte en werd hij
onverwachts wejgerukt uit de kring zijner duurbaren.

Hij was inderdaad een goede echtgenoot en vader die
zijn kinderen in eer en deugd heeft opgebracht, en ondanks
lasten en beproevingen door ieverige werkzaamheid met
taaien moed Gods wegen heeft bewandeld.

Drie en veertig jaren heeft hij als man van plicht trouw
zijn taak volbrazht, bzwust van de verantwoord:lijkheid
die als veldwachter der gemeeate op zijn schouders ruste.

e goedheid en dienstvaardigheid van zijn hart maak-
ten hem bzminnelijk bij zijn familie, op de g:me:znte en bij
allen die hem kenden.

God lonz hem daarvoor, en rekzne hem dit alles tans

Te vroeg is hij ons afgestorven: op het gemeentehuis
lag nog een laatste ereteken gereed, en plande men een wel-
gemeende hulde en viering. — Doch wij weten dat God hem
naar verdienste nu beloont.

Beminde echtgenote, wij hebben steeds geleefd in liefde
&in trouw, wij waren gelukkig met elkaar. nog vele jaren van
welverdiende rust stonden ons te wachten, doch eensklaps
wordt ons huis door ziekte neergeslagen en word ik onmee-
dogend weggerukt: heb dank voor al uw zorgea en gene-
genheid. Dat God u zegene,

Geliefde kinderen. laat aan uw coj geen tranen meer
ontwellen. hoe diep ook het leed uw ziel nederdrukt ; ik ben
u voorgejaan naar den hamel en eens zijn we weer dicht bij
elkaar.

Mijn oversten, collega’s en vrienden, vaartwel, werkt
kloekmoedig voor het goed van allen, enstort een gebedje
voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (7.7 q.)

Mevrouw Jean BALLMAN-VAN HEE,

Mejulfer Ghislaine BALLMAN,
Mejufer Madeleine BALLMAN,

D¢ familitn BALLMAN, VAN HEE &8 VAN DEVELDE,
danken U wriendelijk voor de blijken van
genegenheid hen bewezen bij het overlijden
van hun wzlbeminde Echtgenoot. Vader,
Broeder, Schoonbroeder, oom en Kozijn.

" Drukkerij Hubert D'hooga Bontinck, Overmere tel. 271




