Maria Sabbe

Geboren op 06-09-1906 te Esen

Overleden op 19-09-1984 te -

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Dankbare herinnering aan
MEVROUW

MARIA SABBE
weduwe van de heer Jan Dierckx

geboren te Esen op 6 september 1906
en teruggekeerd naar het Vaderhuis

op 19 september 1984,

gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Vele kruisen hebben langs je weg gestaan
vanaf je prille jeugd. Eén voor één heb je
ze opgenomen en verder gedragen langs
die weg, die moeilijk was en vaak geen
uitzicht bood.

Tijdens de bange oorlogsjaren zorgde je
voor een veilig en liefdevol nest. Je zong
voor ons en je maakte muziek, en die
muziek vulde ons huis en onze harten.
Je knutselde ons speelgoed en je schilder-
de het met de felle kleuren die, nu nog,
voor onze ogen dansen.

En toen de oorlog pas voorbij was en de
mensen aan een niesuwe toekomst dach-
ten, toen stuikte die toekomst voor jou
en ons plots ineen. Op een zonnige va-
kantiedag werd papa uit ons midden
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gerukt. Toen stierf de zang op je lippen.
Jouw muziek verdween uit ons leven en
plots werd speelgoed overbodig.

Ook dat kruis heb je opgenomen en ver-
dergedragen, soms wanhopig, soms ge-
troost. De strijd om het harde bestaan en
de opvoeding van je kinderen heb je goed
gestreden en wij zijn er je dankbaar om.
MNadien heb je nog gelukkige jaren in ons
midden beleefd en je hebt er ook van
genoten.

In de nacht vd 6r je ons verliet zei je : ik
ga sterven en ik heb nog zoveel te doen.
Je hebt dlles gedaan, er was niets meer te
doen. Wij zullen je missen.
Wij zullen ook dit kruis dragen, want jij
hebt het ons geleerd, jij hebt het ons
voor-gedragen tot in Gods handen.

Dag lieve mama,

Dag lieve oma,

De familie van de overledene dankt U
voor uw deelneming en uw gebed.

Begr. Verbeiren Druk. Daelman



