Colette Braeckevelt

Geboren op 02-05-1930 te Zwevezele
Overleden op 23-11-1985 te Brugge

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Uw wil geschiede op azrde als in de hemel.

1.

Vroom aandenken aan
Mevrouw

Colette BRAECKEVELT

echigenoie van de Heer
RICHARD DE BRUYCKERE

geboren te Zweyezele op 2 mei 1930
en godvruchtig overleden te Brugge
in het Sint-Lucas Ziekenhuis

op 23 november 1985,

gesterkt door de sakramenten der
zieken,

Richard DE BRUYCKERE haar echtgenoot

Geart en Katleen
GRUYAERT-DE BRUYICKERE haar kindsren
Mevrouw

Hector BRAECKEVELT-ROELENS Alida
haar moeder

Mevrouw
Jules DE BRUYCKERE-TIMMERMAN Leonie
haar schoonmoeder

De families BRAECKEVELT - ROELENS -
DEJONCKHEERE - DE BRUYCKERE en
TIMMERMAN

danken U
voor de blijk van medeleven en gebed.

I.lﬂpywlgidlng : Ronny Denolf, Zwevezele

We buigen he* hoofd en zuchten : Hear, we
begrijpen het niet. Het valt ons zo moeilijk
uw woorden na te zeggen : ""Vader, niet wat
ik wil, megar uw wil geschlede”.

Midden in cns verdriet proberen we U dank
te zeggen voor de werkkracht die haar beziel-
de, voor al de goedheid die we mochten
ondervindan, voor haar onvarmoeibaar dienst-
betoon en wvriendelijkheid voor ledereen.
Ook de laatste tijd was zij midden In haar
liiden en haar onmacht nog aiijd eerst be-
zargd voor de anderen.

Een goed mens is van ons heengegaan. Haar
verbliff bij ons was zo kort. Het is onze
troast e mogen gefoven dat zij met ons ver-
ponden leseit en het onvergankelijk loon mag
geniaten. De onte!bare troostvolle herinne-
ringen zullen ons heipen om hoopvol te
leven.

Diebare echigznoo'! en mijn gelielde kinde-
ren, ik heb u jaren mogen gelukkig makan
en zelf gelukkig zijn bij u. Blijit veel houden
van elkaar en gedenkt mij in uw gebeden.

Akten van Geloof Hoop Liefde en Berouw.
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