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‘tk ben de Verjzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft za/ feven en in
esuwigheid niet sterven”,

Jah. i, 25-86

Gedenken wij liefdeval in ons gebed
Eerwaarde Pater Henr

Maurice BAEYENS

Jozefiet
Licantiaat in de theologhe en het kerkeliik recht (Rome).

Hij werd geboren 1 Wanzele op 1 februari 1929
en werd Jozefiet op 1 septembar 1949,
Hij werd priester gewijd e Rome op 17 maart 1956,

Hij was Jozefiet-missionaris in Congo (1958 - 1962),
directeur aan het H.-Drisvuldigheidscollege te Leuven (1962 - 1966)
werkzaam in ondenyijs an pastoraal in de
Jozefieten-regic Califomis (1966 - 1993)
en pastoor te Appelterre-Eichem (1993 - 2004)
en te Voorde [ 2000 - 2004},

Hij overleed vrij oriverwacht in het A.5.2. te Aalst
op vijdag 29 oktober 2004,

Zijrnwarme hart klopte voor zo vesl mensen,

Zorgzame aandacht had hij voor alle leven em hem heen.
Zijn roeping bracht ham de wereld rond.

Mu is hij thuisgekamen. Voor goed.

Voor ans bliven

zijn gedachtanis om e koasteren

zijn gebeden als zegeningen op ons leven
Ziin voetspoar om in voort t2 gaan,

Gif zull niet eenzaam zifn.
Elke lenfe foapt de wingernd wit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gif zuit niet eenzaam ziin | de nachtegaal zal fiuiten,
Alon van Wilkleroee

De paters Jozefieten en de familis
danken u voor uw gebed en christelik medefeven.
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En altijd is het zo geweest
dat de liefde
haar eigen diepte niet kent
dan op het uur van de scheiding.







