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Anne Buyse
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September 2003, je werd ernstig ziek, enige
tijd later stortte onze wereld in, het verdict
was gevallen, je was ongeneeslijk ziek en
had geen schijn van kans. Woede, cnmacht,
angst en vooral veel verdriet trof ons diep.
Dach was jij het die die de hoop niet opgaf.
Je wou het gevecht tegen je ziekte aangaan
en ging er ten volle voor.

Twee jaar lang heb je gestreden, samen vaak
gehuild, soms gelachen maar vooral veel
gepraat over wat er komen zou. Je ouders,
zus en schoonzus hebben je met de beste
zorgen zolang mogeliik thuis verzorgd.
Zaterdagmorgen gaf je je strijd op, ‘je kon
niet meer’. je familie heeft je de uren daarna
begeleid met veel liefde en warmte voor je
laatste reis.

Je hebt je strijd verloren doch dapper en
moedig gedragen.

Liefste Anne, de pijn en het verdriet is
ondraaglijk maar we weten dat jij, waar je
nu ook moge zijn, ens zal begeleiden om het
leed te verzachten.

Anne, rust nu maar zacht, je hebt het verdient.

Lieve Marc en kinderen,

ik moet nu gaan, het vait me zwaar jullie
te moeten verlaten. Samen met ons zoontje
Ben zal ik over jullie waken opdat het jullie
goed zou gaan. "lk zie jullie graag!”

Lieve mama en papa,

Het is voor jullie onmenselijk en oneerlijk een
kind te moeten afgeven, ik zal er steeds voor
jullie zijnh om de pijn samen te dragen,

Mama en papa, ik ga jullie missen.

Bedankt voor ailes!

Lieve zus, broer en familie,

Wees sterk, zorg goed voor mama en papa,
Marc en de kinderen. Ik weet dat ik op jullie
rekenen kan. Veel liefs!

Axelle en Lenka, :

Bedankt dat ik jullie meter mocht zijn,

zo jong en toch al zo moedig, ik ben trots
op juliie. Een warme knuffel!
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De familie dankt U
voor uw medeleven en aanwezigheid.

Viane, zaterdag 17 september Z005.
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HAnre, Buse:

echtgenote van de heer Marc Deschuyteneer.
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