Maria Theresia Buysse

Geboren op 04-04-1857 te Beervelde
Overleden op 17-03-1929 te Beervelde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

geleefd heeft. H. AUG.

VAN

|
|
! BID VOOR 'I' DE ZIEL
I

- Maria-Theresia Buysse

WEDUWE VAN
August Verdegem

geboren te Beirvelde den 4 April 1857 en
er godvruchliq overleden den 17 Maart 1929,

Lid van het broederschap van het H, Sacrament en
van de H. Barbara

In alles God lovende. diende z1j Hem met
ootmoedigheid en uit ganscher harte doende
 hetgeen goed, rechtvaardig en waarachtig is
voor den Heer. H. ALF.

Mijn levenstijd is zooveel als niets hij U, |
| ja louter ijdelheid is alle mensch die leeft op

Wat is het zoet te sterven als men wel |

aarde: als een schaduwbeeld gaat hij voorbij.
Zij heeft de wegen van haar huis gadege- |
slagen en haar brood in ledigheid niet geéten.
Lieve kinderen, ik was zoo gaarne bij u.
| Doet wat gij van mij geleerd, gehoord en
| gezien hebt. Dient den Heer in alle eenvou- |
| digheid, doet wat Hem aangenaam is; |
bemint elkander en weest mij indachtigin |
uw gebeden. :

} Zoet Hart van Maria wees mijn zatigheid. l

Joo dagen af.
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