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Christus, laat, bi] miin verscheiden,
Uwe moeder mij geleiden,
Tot de palm en zegekrans,

STABAT MATER.
e

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Margriet-Marie Bouqueé

ECHTGENOUTE VAN MIJNHEER
Dr Jozef Van de Velde

den 25 Oclober 1869, te Gent peboven en, den 1
October 1028 aldaar versterht door de H. H Sacra-
menten, in den Heer ontslapen.

7Zii was de kloeke vrouw.van wie het H. Schrift
spreekt, die leefde voor l'.:lud en voor haar hmsge:?m
die acht nam op al wat in hare woning omging. die
haar brood in ledigheid niet heeft geéten en die hare

lichten als vrouw en als moeder heeft gekweten
Y]anmm roemen haar hare kinderen en wordt zi ge-
prezen door haren man. PROV. XXX1, PASSIM.

7ii was volkomen onderworpen aan Gods wil, en die
ondersteunde haar in de bheproevingen en de zieke-
lijkheden des levens ; want zi) wist dat het kruis de
ladder is tot den Hemel

Lieve Echtgenoot en Kinders, hard is de slag, die
u wordt gegeven ; doch . onderwerpt u aan de schik-
kingen der Voorzienigheid, die alles ten beste keert,
en zegt met den H.man Job: God gaf, (God nam ;
de naam des Heeren zij gebenediid.

Goddelijk Hert van Jezus, bekeer de zondaars,
maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen
uit het vagevuur. Joo dagen a/l.

GGenadige Jesus, geef haar de eeuwige rust. ro0d.

B« I. P.













