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Het leven van een mens : verwachten
en dromen maar zo lang men leeft
tot eindelijk ons diepst betrachten en
eindeloos adventsverwachten bij God
zijn zin en uitkomst heeft.

1.

Met dankbare herinnering en
kristen gebed gedenken wij

De HEER
JOZEF BOSCHMAN
echtgenoot van Mevrouw

ELISA VAN GUCHT

geboren te Waasmunster op 25 Oogst
1895 en in de Heer ontslapen te
St.-Gillis-W. op 4 december 1971.

Gesterkt doo: 't Sakrament der zieken.

Wij wisten al lang dat hij erg ziek
was. Maar zijn tzai gestel kwam er
telkens weer boven. Hij mocht weer
naar huis komen, naar zijn vrouw en
zijn jongens, zijn huis en hof. Dat al-
les vulde zijn leven. Hij was al door
de ziekte getekend toen hij, met dank-
baarheid toch, zijn vijftigjarig huwe-
lijksjubileum mocht vieren. In de be-
perkte kring van zijn familie. Want hij
hield niet van uitbundigheid. Daarvoor
was hij te veel een denker, een filo-
soof. Hij had zijn eigen mening over
de dingen van het leven. Die kon hij

kalm en bedachtzaam verwoorden..

Zijn echte vreugde was het werk.
Zijn sterke gezondheid liet hem toe
steeds maar bezig te zijn op het hof,
bij de planten en de dieren. Bijna als
enige afwisseling het gezellige praten
met een bezoeker.

Zijn trots was zijn vrouw en Zijn
jongens. Jarenlang mochten zij samen
zijn en bleef hij voor hen de gezonde
evenwichtige vader. Toen de kwaal
kwam bleef hij zich weren met zijn
ingeboren taaiheid. Maar hij wist dat
hij nu voor de laatste keer naar de
kliniek werd gevoerd. Het waren har-
de moeilijke dagen voor hem en zijn
familie. Maar hij was een gelovig man.
Hij praatte er niet veel over, maar hij
was een christen mens. Dit geloof was,
onuitgesproken, toch zijn enig houvast
in de laatste lastige strijd.

Onze gemeenschap verliest een per-
soonlijkheid, zijn vrouw en jongens ver-
liezen het sterke hoofd van hun ge-
zin. Met hen bidden wij allen wvoor
deze rustige man om eeuwige vrede
en voor allen om troost en sterkte.

De Heer geve hem de vrede!

Voor de blijken van deelneming en. ge-
beden danken U van harte :

De families : Boschman, Van Gucht,
Peleman en Cordeel.



