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Zalig de vreedzamen want hen behoort het
Rijk der hemelen. (Evg.)

Dit were een ~room aandenken
aan de ziel van

DE HEER

Alfons, Arthur BORGENON

weduwnaar van Mevrouw
JEANETTE VAN LIEFTFERINGE

echtgenoot van Mevrouw
COOREMAN s

geboren te QOetinpen op 15 maart 1914,
en godvruchtig overleden in de St. Fran-
cilscuskliniek te Brakel-Opbrakel, op 26 juni
1975, wvoorzien van de HH. Sakramenten
der ziekern. r

t

De famlilies
BORGENON, VAN LIEFFERINGE,
COOREMAN, VAN BELLE, VAN DEN
BOSSCHE en VAN EESBEECK,

danken U wvoor uw blijken van deel-
nem¥ing in «de rouw die hen treft.

Druk. De Vos ,

WNW, Indexen. be

Zou het dan toch waar ziin dat deze door-
goede vader getekend was door de dood en
ons zo plots moest veriaten 7 We Kkonden

' of wilden het eerst niet geloven, uiteindelijk

botsten we op de harde werkelifkheld.

En ult ons geschokt gemced rijst de
vraag: Waarom, Heer, hebt Gij dal niet
verhinderd ? Hij was er nog zo nodig aan
de zijde van zijn llefhebbende echtgenote
voor de opvoeding zijner kinderen, Was hij
eerder al nict genoeg beproefd geworden
door het al te vroegtijdig verlles van zin
eerste echigenote 7

Heer, de wonde in ons hart geslagen door
het heengaan van onze echtgenoot en vader
zal nilet zo rap zijn geheeld. Zijn beeld
van minzaamheid en zichzelf vergetende
goedheid zal wons immer bijblijven. Hij
heeft zelf te veel aan anderen gedacht en
er zich voor ingeret om rap vergeten te
kunnen worden., Man van welinig woorden,
maar man van de helpende daad. Man wvan
geloof en van begingelvastheld : geen enkele
zondag zonder zondagmis in zijn parochle-
kerlk. Man wvan eenvoud en vredelievend-
heid in wie geen beﬂm% was. Zulke men-
sen sterven altijd veel te wroeg.

Dierbare echtgenote, op u rust nu de
zorg voor de verdere opvoeding onzer Kkin-
deren. Put sterkte en moed hiervoor in uw

eloof, waarin ik ook de kracht vond om

e sterven. Boven het leven en boven de
dood blijft onze liefde verder bestaan.
Dank wvoor alles wat ge voor mij zijt ge-
weest en voor mij hebt gedaan. )

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,
blijft allen trouw aan de banden van ge-
negenheid die ons altijd samenhielden.
Leeft verder alsof ik nog etlll U zou zijn, tot
steun en itﬁt‘kté van moeder,

En en wan wiens genegenheid ik
mocht genleten, geburen, vrienden en Ken-
nissen, God zegene en beware u allen.

Hart van Jezus, wees zijne zaligheid.



