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Geboren op 02-12-1881 te Lokeren
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Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

ey

In Gods' vreugde ruste de ziel van

Meviouw Yalentine, Prudence
BONTINCK

weduwe van de heer

JAN KINDS

geboren te Lokeren,de 2 december 1881 & zocht In
de Heer ontslapen te Overmare, d» 6 februari 1969

Gesterkt door het Sakrament der zieken ea der atervendan.

en de Pauselijke Zegea.

Onze dierbare mocht een gezegende ouderdom
bereiken. Lijk alke mens heeft ze vreugde en
droetheid gekend.

Er kopden tranen In hgor ogen komen toen ze
sprak over de esnzacmheid die ze jorenlang ge-
voeld heeft sinds het verlies van hear echigenoot.
Ook om het sterven van haar zuster-kloosterlinge
heeft ze getreurd, want ze ging ro graag haar
gezelschap opzoeken.

Ze was anderzijds zo blij om de innige lieide van
baar kinderen en kleinkinderen; elk samenzin
met hen betekende voor haar een heerlijk feest.

Van jongscf was ze een gelovige en werkelijk
viome kristene, die graag de Heer ontmoette in
de H. Mis en in regelmatig gebed, en die bartelijk
goed was voor alle mensen woarmee z: leeide.
Bijzonder dankbaar was ze tegemover de goede
Zusters in 't gasthuis dis hoaor steeds met liefde

verzorgden.

Miin geliefde kinderen, klelnkinderen en vrien-
den, ik vertrouw verder op de steun van uw gebed
en H. Mis,

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. aflact)

De families KINDS, BONTINCE.
DE BOCK en ISAAC,

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden,




