Rachel Bontinck

Geboren op 27-09-1912 te Schellebelle
Overleden op 07-03-2002 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

+

Dankbaar aandenken aan

Rachel Bontinck

weduwe van Joél Frulleux

Geboren te Schellebelle op 22 september 1912

en overleden te Dendermonde op 7 maart 2002,

begeleid door de gebeden van de Kerk.

De families Bontinck, Frulleux,
De Sutter en Moreels,
danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw,

WWW, Indexen.pe

Midden in de nacht waord ik wakker,

Ik lig stil en opeens voel ik mij eenzaam.

Elke polsslag voert mij

naar het onontkoombare,

God heeft mij een termijn gesteld,

GGeen krachlt, geen gebed kan aan deze tijd
oen seconde loevoegen.

Mijn kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen,

ik sla hen gade en bewaak hun welzijn.

Laal ze ontdekken dal de onsterfelijfke eeuwige liefde
niet in krijgen te vinden is maar wel in geven.
Geboren worden en sterven,

misschien is dit wel hetzelfde

maar ik weel hel niet;

gelukkig maar,
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