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De dood valt niet t'ontlopen
dat zien we immer weer;
doch laten wij steeds hopen
op gerechtigheid bij de Heer.

.1.

Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw
gebed de heer

Maurits DE PALMENAER
echtgenoot van mevrouw Hilda HAENTJENS

Hij werd geboren te Uitbergen op 27 oktober
1917 en is overleden te Aalst in het Onze Lieve
Vrouw-ziekenhuis op 1 februar 1986, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

Oud-Strijder 1340-45,

Oud-Krijgsgevangene 1840-45,

Lid van verscheidene godvruchtige genoot-
schappen,

Een paradijsvogel vioog verloren aan de horizon
een zwarte vlek op 't goud der zon.

Met gebroken vederslag
in de ontloken jonge dag.

De gloed der zon werd hoog rood
toen viel, op de horizon, de vogel dood.

Zeq niet van deez' vogel

te trots was zijn reis.

Wellicht zat zijn nest

nabij het paradijs. {Albg)

Bij 't zien van 't lentegroen
begon hij t& herleven,

om aan de tijd van toen
aandacht te kunnen geven.

Hij leefde aan de Schelde
met de getijen mee,

Als de zomerzon zich meldde
was hij heel erg tevree.

-

De herfst met zijn mooie kleuren
heeft hem ook steeds bekoord;
ook de heerlijke geuren
beleefde bij ongestoord.

De winter is nu gekomen

en zijn levenstaak volbracht;
hij kon er niet aan ontkomen,
't lag niel in zijn macht.

Om uw deelneming in onze rouw danken wij U.

Hilda HAENTJENS,

André en Juliette
DE PALMENAER-DE MEYER,

Boudewijn DE PALMENAER-
Annemige MEULEMAN,

Bart, Ann en Lieve DE PALMENAER.
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