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De ene mens lesft maar een jaar of zeven
e ander honderd en geen centje pijn,
Soms denk Ik, als ik nadenk over leven,

ik had cok die van zeven kunnen zijn,

Toudm Harrides

Het. bleaf stil, die stille zaterdaan.

Onverwacht heeft de dood José overvallen

Hif had nog vele plannen, eigenlijk te veel om te verwezelijken.
Zijn leven verlizg nist zonder hindernissen.

Soms gaf hij toe aan zijn zwakte...

soms 2ette hij zich echrap en vocht dapper.

Hi| zat boordevol goede bedoslingen maar had rist altijd de
kracht om ze i1 daden om te zettan.

Het verlies van zijn cuders kon kil masilijk verwerken maar
gelukkig kreeg hij steun van zijn brosrs en zussen,

José gaf grasg en veel liefde, vooral aan zijn kinderen, zijn
kleinkind en zijn peteking.

Aandenken aan

4
J ose De Pal menaer Hopelijk vindt José nu de rust waarnaar hij tijdens zijn leven
zocht en komt hi] terecht in een wereld vol liefde.
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