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Ten paradijze geleiden U de Engelen,

T
Gedachtenisprentje aan leven en dood

van Mevrouw

Clementine De Palmenaer
weduwe van da hoer
ALFOMS EECKMAN

geboren te Uitbergen op 20 november 1900 en
godvruchtig overleden te Zele, op 20 juni1976
Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken,
en de Pausclijke Zegen.
lid van de bond von het H. Hart.
Lid ¥ verschillende godvruchtige genootschappen

Geen beter manier om deze duurbare over-
ledene te kénmerken dan te zeggen, dat haar
leven, haar hart het middenpuntvan haar gezin,
haar familie is geweest.

Als een tedere en steeds opgebeurde moee-
der heeft zij haar naastbestaanden bemind,
bestuurd en gesticht. Door hen werd zij op
haar beurt bemind, getroost, opgepast en met
vriendelijkheid omringd. Zij was het toon-
beeld van een beminnenswaardige moeder
door haar bescheidenheid, haar godsdienstig-
heid, de wijsheid van haar raadgevingen,

Zij voelde zich gelukkig in haar huis, in het
komen van haar kinderen familie en vrienden.

Het bezoek van de priester was haar een
troost, het bezoek van Christus inde H. Com-
munia was haar een sterkte.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ver-
geet mijn lessen niet, en laat mijn kristelijk
voorgaan steeds voortleven in uw gebeden.

Beste familieleden en geburen,dank voor uw
opbeuring en gedenk mij ook eéns in uw ge-

beden,
Dat zij ruste in vrede bij de Heer.

De families De Palmenaer,
Eeckman,
Persijn en
Mertens,
danken u voor de blijken wan

deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden
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