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Zallg de dodendie inden Heer sterven, hunne
werken immers volgen hen, (Apoc.)
1.

Gedenk in aw gebeden de ziel van

Mijnheer Charles De Palmenaer

echtgenoot van Mevrouw
MARGRIET VAN NIEUWENHUISE

Hij werd geboren te Uitbergen, de 10 september
1891, en keerde terug naar zijn Schepper de 31

januari 1965, gesterkt door al de rechten van
onze Moeder deH. Kerk. Hijwas lid v/d confrerie
van't H. Hert, & Voorzitter v/d Oud-strijdersbond

De vader die wij bewenen, laat het voorbeeld
na van een ware schone levenswandel. Als goede
echtgenoot was hij de trouwe steun zijner echt-
genote, Als voorbeeldige vader, die vrede & geluk
vond in zijn huiskring, becogde hij de goede op-
voeding zijner kinderen. Als noeste werker be-
hartigde hij de belangen van zijn huis. En als
christen mens bleef hij geduldig en gelaten in de
beproeving die God hem overzond.

Als oud-strijder heeft de overledene evenals
zovele andere, bittere dagen gekend ; dagen van
vurig verlangen naar zijn huiskring ; dagen van
beproeving en verlatenheid ; maar in zijn oude
dagen heeft hij ook de troost en de voldoening
gekend van 'naangenaam & verzorgd familieleven,

De hoge jaren zijn een kroon van eer als zij
op de weg der gerechtigheid gevonden worden.
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Hij was een zachtaardlg en vreedzaam man,
wederhoudend in zijn woorden en recht in zijn
handel. Zijn rechtzinnig & vredelievend karakter,
gepaard met de goedheid van zijn hart, hadden
hem de achting verworven van aldiehem kenden.

Duurbare echtgenote, onssamenwonen neemt
plots een einde. Doch mijn sterven, hoe pijnlijk
de scheiding ook weze, is een zegen voor u en
voor mij. |mmers verder zou ik een wrak blijven
die te veel zorg zou gevergd hebben van uwe
liefde, en gij zelf zou er noodzakelijk onder gele-
den hebben. Wees moedig in deze beproeving
en zoekt uw troost bij ons kinderen, die u edel-
moedig zullen bijstaan, Gij, mijn lieve kinderen,
eert uw moederal de dagen van haar leven ; gij
moet nu haar vreugde zijn en haar troost.

Het valt mij zo pijnlijk u te moeten verlaten;
doch ik sterf met de zoete hoop dat gij gans uw
leven denweg derdeugd zult bewandelen, geden-
kende steeds de woorden van den Heer: «één
dingen is nodig: uw eeuwige zaligheid.» Vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Mijn broeders oud-strijders, laat uw afgestor-
ven voorzitter voortleven in uw aandenken, maar
vooral in het gebed. Denkt dat wij samen ons
aandeel hebben bijgedragen tot voorspoed en
vrede van ons land; geeft mij nu nog het aandeel
van uw gebed.

Genadige |ezus, geef hem de eeuwige rust.



