Jeanne De Palmenaer

Geboren op 02-03-1929 te Uitbergen
Overleden op 25-05-1999 te Gentbrugge
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Aandenken aan

MEVROUW
Jeanne DE PALMENAER

Geboren te Uitbergen op 2 maart 1929
en overleden in de St.-Jozefkliniek
te Gentbrugge op 25 mei 1999,

In extremis gesterkt met het gebed van de kerk.

Lid van verscheidene verenigingen.

Mamis in de parochiekerk van Uitbergen
op zaterdag 19 juni om 18.30 wur.

De familie dankt u voor uw medeleven
en uw gebed.

e4a zoveel jaren van ceverloze zorg en toewiiding
voor het leven van mensen heeft Jeanne haar eigen
leven gelegd in de handen van de Heer. Leven...
een woord dat voor haar zoveel betekenis had. Hoe-
veel kindjes heeft ze niet als vroedvrouw helpen tot
"leven” komen? Hier past alleen een woord van diepe
dankbaarheid voor alles wat deze vrouw dikwijls on-
opvallend en ongezien voor vele mensen gedaan en
betekend heeft.

%ijrbuigen vol eerbied voor haar sterven. Wij gelo-

ven dat God, Vader van alle "Leven®, aan Jeanne
een plaats zal geven dicht bij Hem... een plaats die
Hij hesft voorbehouden voor hen die, naar het voor-
beeld van Jezus, aandacht hadden voor God en zorg
droegen voor de mensen.
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