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God gaf ze ons, God nam ze ons... het 1s hart-
verscheurend.... toch zeggen wij: Zijn Heilige
Naam zij geprezen. ‘

T Zoete Herinnering

aan ons zo teergeliefd kindje

JEANELLE DE PALMENAER

dochtertje van
ﬁ.l.FONS_ en ADRIENNE DE WILDE

geboren te Uitbergen, de 4 Juni 1953 en er aan
onze lieide ontruk*, de 1 Augus‘us 1¢53.

Hoe teder ook uw zorg voor mij,
hoe overgroot uw liefde ook zij,
och, vader, moeder, laat me gaan,
mijn broertje lacht en lonkt op mij.

Het is op d'aard zo menig zeer

‘t Is zoveel beter b1 de Heer ;

daar strekt een land van eeuw’'gen vreé
daar is er nooit noch ramp noch weé ;

Daar vindt ge eens uw kindjes weer
daar wachten w'u b!j onze Heer.

wij zullen daar ons bede doen

en blijven u steeds gaarne zien.

Vader, moeder, Jezus roept op mij. Weent niet
langer, want gij bezit twee engelkens in de hemel.
Samen met mijn broertje zullen wij de Heer sme-
ken u honderdvoudig te vergelden wat gij voor
ons hebt gedaan, en u samen gelukkig maken.

Goede Jezus, zegen de diepbeproefde ouders.







