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'['- B--iaden we voer de zielerust

van

Bernard De Palmenaer

geboren te Uitbergen, de 3 januari 1890 en aldaar god-
vruchtig in de Heer ontslapen, op 22 maart 1957.
Gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de
H.Kerk. = Hij was trouw lid van de bond van het
H. Hart alsook van de confrerie.

Na een pijnlijke levensreis 1s de brave overledene
gekomen In het zicht der haven, naar welke hij reeds
lang getracht had. Nu gaat hij het aanschijn van God
genieten. Weldrais hij verlost van den drukkenden
last, dien hij nlet meer dragen kon.

Na een leven vol beproeving, kwam hij op rustin
‘t klooster van Uitbergen, waar hij met liefde opgenc-
men en door offerveardige zusters verzorgd, zijn le-
vensloop mocht eindigen.

Gedurende lange jaren heeft Nardtje In de kerk
medegewerkt, om als orgeltrapper Gods diensten te
verzekeren en op te luisteren. O. L. Heer zal hem als
een zljner dienaars belonen.

Ziin ganse leven had hij een grote godsvrucht tot
het H. Hart van Jezus. Regelmatig was hij aanwezig
aan de H. Communie van eerherstel. Voor hem heelt
zich ongetwijfeld verwezenlljkt, de belofte van het
goddelljk Hart 1 Ik zal hen een verzekerde toevlucht
zijn In het uur van den dood.»

Dierbare Broeders en Zusters, God heeft mij tot
een beter leven geroepen, en wat Hij doet is welge-
daan. Wellicht blijit er nog wat ult te boaten alvorens
over te gaan tot het eeuwig geluk ; daarom vraag ik
u een gebed te willen storten tot mijn zielelafents, Ik
verlaat u met de zoele hoop op een eeuwig verblij-
dand waderzlen. [k hab den Heer gediend doet ook






