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"1k ben de verrijzenis en het leven.”
1-.

Tot vroom sandenken van

Mevrouw Alice Bontinck
echigenote van de
Heer Casimir Uyrtenhove
geboren te Schellebelle, op 30 november 1895
en overleden te Wetteren, op 9 april 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselifke Zegen voor het stervensuur.

In de heerlijke dodenliturgie staan de woor-
den opgetekend die voor ons, christenen, hoop
en uitzicht bieden op het onsterfelijk leven by
God in de eenwigheid : “ Ons leven wordt
niet weggenomen, doch veranderd en wanneer
het huis waarin we thans verblijven, ineen
stort, staat ons een onvergankelijke woning in
de hemel te wachten " ... Het is de mooie echo
van het woord des Heren: “ Wie in Mij ge-
looft, zal leven, ook al is hij gestorven ™

De overledene was een eenvoudige en vrien-
delijke vrouw, die zich volledig wist te geven
aan haar taak als echtgenote en moeder.

Haar overgang naar de eeuwigheid viel samen
met de lijdensweek van de Heer - * de Goede
Week ™ .. Moge de Meester van het leven
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deze nederige en edelmoedige ziel, die met
geduld haar lijden heeft gedragen, spoedig
overloodsen naar het onsterfelijk Paasvisioen
der zaligende Godsaanschouwing in de hemel.

Geliefde echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, hebt allen dank om uw genegenheid en
goede zorgen,

Beminde broeders, zusters en familic, gedenkt
mijn ziel in uw gebeden.
Miin Jesus, barmhartigheid | (300 d. afl)

Haar echigenoot, kinderen en kleinkinderen.
De Families Bontinck, Uyttenhove, De Sutter
en Pauwels,

danken u om de blijken van kriste-
lijke deelneming in hun rouw.
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